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Sdmen kl-uren dan jouw koekomst

Beste ouder(s), verzorger(s),

We stappen samen in een nieuw verhaal. We beginnen een nieuw schooljaar vol avontuur. We stappen het vol
enthousiasme in, met stevige wandelschoenen, een rugzak, humor en zin. Klaar om deze tocht mee te lopen?

Onderweg zijn we nooit alleen: God gaat met ons mee, Jezus gaat met ons mee en ook de Geest van God gaat

mee.

We hebben allemaal een rugzak bij. Zo zal de rugzak soms zwaar voelen, soms juist lichter. Maar weet dat we
bij God terecht kunnen en dat Hij met ons mee gaat.

Zo lopen we allemaal dit schooljaar ons eigen pad. Het gebeurt soms dat onze schoenen knellen. We lopen de
verkeerde kant uit of we beginnen plots te versnellen. We komen struikelbrokken tegen.

In de Bijbel staan heel wat verhalen over pelgrims. Zo ook het verhaal van Abraham. We mogen Abraham
eigenlijk de eerste pelgrim noemen. Abraham zat samen met zijn vrouw Sara bij zijn tent aan het kampvuur
wanneer hij de stem van God hoort. In die tijd woonde er een groep herders dicht bij de stad Haran. De leider
van de stam heette Abraham. Sara was de vrouw van Abraham. Ze hadden geen kinderen. Sara kon geen
kinderen krijgen. Op een dag hoorde Abraham de stem van God: “Ga weg uit het huis van je vader. Trek naar
het land dat Ik je zal tonen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen met alle goede dingen. In dat
land zal het je goed gaan. Je zult er de stamvader worden van een groot volk. De mensen zullen tegen elkaar
zeggen: kijk, daar gaat Abraham. Wat is hij gelukkig! Ik hoop dat God ons net zo gelukkig maakt.”

Abraham deed wat God zei. Hij ging weg uit zijn land. Hij trok weg met zijn vrouw Sara, met zijn neef Lot en met
al zijn knechten en meiden. Ze namen ook al hun schapen, geiten, koeien en kamelen mee. Ze gingen naar het
land dat God hun beloofd had: het land van Kanaan of Het Beloofde Land. Het wordt de start van een lange,
lange reis.

Abraham ging op stap en volgt het spoor van God. Deze weg kan best wel moeilijk zijn. Onderweg komen ze
soms moeilijke dingen tegen. Een omweg maken is een langere weg. Daardoor kunnen we ook nieuwe mensen
en plaatsen leren kennen. Het kan dus ook een weg van nieuwe kansen worden. Doe jij ook mee? Stap jij ook
mee in hetzelfde spoor? “Ga je mee met mij naar het land dat ik je wijs?”

Wij wensen iedereen veel succes en goede moed onderweg. Wij zijn erg benieuwd naar de avonturen. Wij
wensen iedereen prachtige momenten en mooie ontmoetingen. Wij hopen dat alle verwachtingen mogen
uitkomen. Wij wensen iedereen veel lieve mensen op hun pad, geniet van dit avontuur. Doe het stap voor
stap. Een goede tocht!

We gaan samen op weg!
Met vriendelijke groet,
Corma en Marjolein

Directeur en adjunct directeur CNS De Regenboog Tholen



Ingangen schoolplein

De scholen gaan weer beginnen en dat brengt drukte met zich mee bij het in- en uitgaan van de school. Om
de drukte te spreiden hebben we de volgende afspraak op school:

De groepen 1 t/m 3 maken gebruik van het hek bij de ingang van de kleuters (zij-hek).

De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van het middelste hek (het hek tegenover de hoofdingang van de
school).

Parro

In Parro kunt u onder het kopje agenda activiteiten, vrije dagen, vakanties van de school zien.

In verband met de AVG voorwaarden wordt aan het begin van ieder schooljaar gevraagd of u de privacy
voorkeuren opnieuw wilt invullen en bevestigen. Wilt u dit zo snel mogelijk doen, dan kunnen wij met uw
privacy voorkeuren rekening houden.

Het aangeven van privacy-voorkeuren doet u als volgt:

Ga naar tabblad 4: 'Instellingen’

e Tik op ‘Profiel’ en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen';

e Klik achter de naam van uw kind op de stipjes en dan op ‘Privacy voorkeuren’;

» Geef per item aan of u hiervoor toestemming geeft en klik op ‘Opslaan’.

ParnasSys

Wilt u de gegevens van uw kind(eren) checken in het parnassys ouderportaal. Is alles nog up tot date, denk
aan adres, telefoonnummers e.d.. Zo niet, dan kunt u dit zelf veranderen.

Informatieavond

U bent van harte uitgenodigd voor onze informatieavond op donderdag 28 augustus. Dit jaar zal de
informatieavond een andere opzet hebben als andere jaren. U bent welkom tussen 17.00-19.00 uur.

Verdere informatie ontvangt u binnenkort.
Fruitdagen

Op donderdag en vrijdag zijn de fruitdagen bij ons op school. Alle kinderen nemen op deze dag fruit mee
van huis.

Gym
Voor de gymlessen willen we u vragen uw zoon/dochter gymkleding en gymschoenen mee te geven.

l.v.m. veiligheid en comfort zijn schoenen echt aan te raden!
Lange haren moeten vast tijdens de gymles, dus zorg voor een elastiek.



Intern begeleiders

Op school hebben wij 2 intern begeleiders. Femke Boogaard en Chantal van Koeveringe. De intern
begeleiders ondersteunen de leerkrachten in de zorg voor de leerlingen. Dit gebeurt voor alle leerlingen
structureel door middel van groepsbesprekingen en observaties. Maar als er extra zorg voor leerlingen
nodig is of de leerkracht en/of ouder heeft zorgen wordt de intern begeleider hier ook bij betrokken.

Chantal is de intern begeleider voor de groepen 1 t/m 4. (c.vankoeveringe@lithora.nl)
Femke is de intern begeleider voor de groepen 5 t/m 8. (f.boogaard@lithora.nl)

Zending

Elke eerste dinsdag van de maand halen wij geld op voor een zendingsdoel. Binnenkort wordt het doel
bekend gemaakt.

Kind op maandag

Met Pinksteren hebben we gevierd dat de leerlingen van Jezus de Heilige Geest ontvingen: Gods kracht uit
de hemel. Jezus was niet meer bij hen, maar zij konden verder gaan met het vertellen over Gods liefde. In
deze periode horen de kinderen hoe dat ging. We lezen over Petrus. Hij was tijdens Jezus’ leven al een
belangrijke leerling en ging na Pinksteren het land in. Hij vertelde over Jezus en maakte zieke mensen beter.
Ook lezen we over Paulus. Paulus heeft Jezus tijdens zijn leven niet gekend. Eerst was hij zelfs een
tegenstander van de mensen die in Jezus geloofden! Maar nadat Jezus in een visioen aan hem verschenen
was, werd ook Paulus een belangrijke verkondiger. Hij schreef ook brieven, die later in de Bijbel
terechtkwamen. Zowel Petrus als Paulus merken ook dat hun optreden weerstand oproept. Ze worden
gevangengezet, maar God vergeet hen niet.

We lezen we afzonderlijke verhalen. Het eerste gaat over Nehemia, een profeet die in ballingschap leeft in
Perzié. Als hij hoort over de verwoestingen in Jeruzalem, gaat hij terug. Samen met anderen herbouwt hij de
stad. Het tweede verhaal gaat over Daniél. Ook al leeft hij in ballingschap, toch blijft hij trouw aan zijn geloof
en aan zichzelf.

Het thema van deze weken is: Voel jij je goed? De leerlingen van Jezus trokken de wereld in om die vraag te
stellen en ook om er iets aan te doen als het niet goed ging met mensen. Ook voor ons, in de wereld van
vandaag, is het belangrijk om te vragen of het goed met anderen gaat. En om er iets aan te doen als dat niet
zo is; zo maken we samen werk van Gods liefde!

Overblijf
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen we uw hulp goed gebruiken tijdens het overblijven. U

loop van 12.30-13.00 uur pleinwacht. Naast ouders zijn er ook een aantal vaste overblijvers en leerkrachten
van de school aanwezig. U kunt zich hiervoor inschrijven via parro. Kunnen we rekenen op u?
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Vakantierooster 2025-2026

van t/m
herfstvakantie 13-okt 17-okt
dankdag 26-nov 26-nov
kerst 22-dec 2-jan
voorjaarsvakantie 16-feb 20-feb
biddag 25-feb 25-feb
goede vrijdag/2e paasdag 3-apr 6-apr
meivakantie 20-apr 1-mei
Bevrijdingsdag 5 mei 5 mei
hemelvaartsdag + vrije vrijdag 14-mei 15-mei
pinksteren 25 mei 25 mei
zomervakantie 13-jul 21-aug

Studiedagen:

Vrijdag 26 september

Donderdag 20 november  Studiedag

Dinsdag 24 februari

Maandag 4 mei Studiedag
Vrijdag 10 juli Studiedag

Studiemiddag (leerlingen vanaf 12.00 vrij)
Maandag 29 september Lithora studiedag

Studiemiddag (leerlingen vanaf 12.00 vrij)




